
door HENRI BEUNDERS  
 

Het nieuwe kabinet wil aan 
de slag: ‘Bouwen aan een 
sterker Nederland.’ Welk 

kabinet wilde ooit bouwen aan een 
zwakker Nederland? De inleiding 
van het Coalitieakkoord 2026-2030 
bevat een belangrijkere zin, de een-
na-laatste: 

‘We beschermen onze manier 
van leven en we beschermen el-
kaar.’ 

Bij de presentatie op tv oogden 
ze – Henri links en Dilan rechts 
van Rob – jeugdig en vastberaden. 
In videoclips op the socials zagen 
we hen op ons aflopen, pratend 
over grote ambities en mouwen die 
worden opgestroopt. 

De tv vertoonde op de achter-
grond allerlei bewegende beelden; 
windmolens, water, blije mensen, 
trotse dorpen, vrolijkheid en dyna-
mische saamhorigheid alom. Een 
Nederland uit de tijd dat God nog 

bestond. En het Cocktail Trio ook:  
‘O Grote Beer, O Grote Beer/ 

Zo ging de hele stam te keer/ Oe 
A-A Oe A-A/ O Grote Beer/ Waar-
door zien we jou nooit meer?’ 

Nou, omdat die grote beer, die 
grote leider, er niet meer is. En 
humor ook niet, die is in die 67 pa-
gina’s van het coalitieakkoord ver 
te zoeken. Daarom hebben we nu 
een driemanschap nodig. De Drie 
Musketiers! 

Het verhaal is bekend: de 
machtsbeluste kardinaal Richelieu 
wil de jonge, onervaren koning Lo-
dewijk XIII en zijn vrouw in dis-
krediet brengen en zo tot aftreden 
dwingen. Dan kan hij zelf legerlei-
der worden, de hugenoten aanval-
len en een oorlog beginnen tegen 
Engeland. 

De musketiers vormen in de ze-
ventiende eeuw een eregarde voor 
de koning. Drie van hen, Aramis, 
Athos en Porthos, blijven trouw 
aan de koning en de mooie konin-
gin. Dan avonturiert een jonge 
knappe sabelzwaaier, d’Artagnan 
geheten, zich vanuit Frans Basken-
land naar Parijs. Hij wil ook mus-
ketier worden! Eerst wijst men 
hem af: gebrek aan verdiensten. 
Enkele sabelgevechten later wordt 
hij toch toegelaten. Zo wordt hij 
kompaan van de drie. En ze sabe-
len dat het een lust is. Als ze besef-
fen hóé groot het gevaar wel niet 
is, steken ze de degens omhoog, en 
roepen: “Een voor allen, allen voor 
een!” 

Het feuilletonverhaal van 
Alexandre Dumas gaat in feite 
over deze vierde musketier, d’Ar-
tagnan. Gezien de minderheid in de 
Tweede Kamer en de nog grotere 
minderheid in de Eerste Kamer is 

dus de vraag: wie wordt de vierde 
musketier? Heet hij Joost of heet 
hij Jesse? 

Henri Bontenbal blijkt een an-
dere held te hebben, en wel die uit 
het verhaal In de ban van de ring 
van J.R.R. Tolkien. Want wat heeft 
hij op X onder zijn naam gezet? 
Dit:‘Politiek leider van het CDA/ 
‘There’s some good in this world, 
Mr. Frodo. And it’s worth fighting 
for.’ 

Frodo is Tolkiens hoofdper-
soon, een hobbit: een klein mensje, 
maar man-man-man wat een goed-
heid, opoffering, innerlijke kracht 
en groeiende dapperheid draagt hij 
in zich. Hij krijgt de taak om de 
kwaadaardige ring te vernietigen 

door deze in het vuur van de 
Doemberg te werpen. Om zo te 
verhinderen dat de duivelse Sauron 
meester wordt van Midden-Aarde, 
dus ook van het idyllische buurt-
schap van Frodo. Na de aansporing 
van zijn vriend Sam dat het goede 
in de wereld het waard is om voor 
te vechten, lukt het Frodo uiteinde-
lijk. 

In beide avonturenromans moet 
een trio, aangevuld met die vierde, 
het onafgebroken als minderheid 
opnemen tegen een grote, vijan-
dige meerderheid. De verhalen 
staan bol van de eer en christelijke 
symboliek, maar onze helden zege-
vieren altijd. Of dit nu ook zo zal 
gaan, weten we nog niet. 

Wat we al wel weten, is dit. De 
mantra van dit Midden-Kabinet 
luidt:  

‘Samen werken we aan grote 
ambities, op een manier die past bij 
ons land.’ Nou, dat land is dan niet 
erg groot, noch eervol, noch ambi-
tieus. Het niet uitgesproken doel is 
namelijk net als dat van d’Artag-
nan en Frodo conservatief: behou-
den wat traditioneel Nederlands is: 
fatsoen, vlijt en (digitale) dijken. 
Dus iedereen levert in, ja, ook de 
kleine hobbits onder ons, al gaan 
we wel een paar nieuwe huisjes 
voor ze bouwen natuurlijk. Maar 
het meeste geld moet worden inge-
zet voor het behoud van Midden-
Aarde: Europa, inclusief de 
idyllische buurtschap Nederland. 
Dus één miljard voor die huisjes en 
negentien miljard voor de digitale 
dijken, tegen de vijanden van nu, 
waartoe intussen ook Big Tech 
America wordt gerekend. 

‘Een voor allen, allen voor 
een!’ 
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Verschĳnt tweewekelĳks 

De Drie Musketiers in de ban van de ring

Gershon Baskin 
 

Onder de kop ‘Hamas had 
Tel Aviv kunnen verove-
ren’ staat een interview 

met Gershon Baskin in Argus 214. 
Die kop klinkt veel ernstiger dan 
het is. Het gaat over de aanval van 
een Hamasleger, bestaande uit 
1500 elitetroepen, op Israël op 7 
oktober 2023. Baskin vertelt: 
“Hamas kon gewoon doorlopen, 
geen Israëlische soldaat te beken-
nen. Een van de leiders zei dat, als 

hij dat had geweten, Hamas Tel 
Aviv had kunnen veroveren.” Dit 
moet een grap zijn geweest van de 
commandant. Een hit-and-run-
operatie net over de grens is iets 
anders dan een stad als Tel Aviv 
veroveren op zeventig kilometer 

afstand. Iedere legerleider weet 
dit. Baskin kennelijk niet. 

Volgens Baskin is Egypte bang 
om Palestijnen uit Gaza onderdak 
te bieden omdat ‘Egypte in ver-
band zou kunnen worden gebracht 
met Palestijnse deportatie, een 
tweede Nakba’. Dit is wel aanne-
melijk. ‘Nakba’ staat voor de etni-
sche zuivering van Palestina door 
de Israëlische staat in wording, 
tussen 1947 en 1949.  

Zonder de Nakba zou het hui-
dige Israël als joodse staat niet 
hebben bestaan. Het is de oor-
sprong van alle bittere vijand-
schap over en weer. Moderne 
wetenschappers, zoals die van de 
New Historians (Benny Morris, 
Ilan Pappé, Avi Shlaim en Tom 
Segev), komen tot de conclusie 
dat met alle beschikbare informa-
tie over de Nakba het zionistische 
verhaal hierover moet worden 
herschreven. 

 Als Baskin dan eenvoudigweg 
voorstelt, ik citeer: ‘De grenzen 

van de gekoloniseerde gebieden 
moeten opnieuw worden getrok-
ken en gerespecteerd,’ dan lees ik: 
de gekoloniseerde gebieden wor-
den gelegaliseerd, of eigenlijk: 
bezet gebied wordt geannexeerd. 
Daar komt geen vrede uit voort. 
Israël werkt het gebruik van de 
term Nakba in het onderwijs 
tegen: in schoolboeken is het 
woord verboden. Israël heeft met 
wetgeving zoals de Nakba Law 
van de ‘Nakba-ontkenning’ een 
instituut gemaakt.  

Amsterdam, Wim Straver 
 

Rectificatie 

In het korte interview dat we 
hadden met de voormalige 
SP-voorman Harry van Bom-

mel (Argus 215) citeerde deze een 
Diemense SP-wethouder. Dat 
hadden wij verkeerd begrepen. 
Van Bommel had het over een 
wethouder uit Zwolle, overigens 
geen SP’er. 

 Brieven

Wie wordt de 
vierde musketier? 
Heet hij Joost of 
heet hij Jesse? 
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